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van 9 juni t/m 15 juni  
vakantiehuis De Rode Beer in Heerde 

 

 

 

 

 

 



Vrijdag 9 juni 

 

 

Vanaf kantoor Tendens Vakanties start de reis naar Heerde. 

Erna en Rob rijden samen naar Veenendaal, om de 

vakantiegangers Sinus en Jacob op te wachten. Daarvandaan 

rijden ze samen naar Heerde waar het prachtige vakantiehuis staat. 

Bij aankomst staat ons keukenkruid ons al op te wachten  

Rosemarijn (hahahaha) de andere begeleidster. 

 

Niet veel later arriveren ook Arthur, Henno en Linda. 

De vakantie kan nu echt beginnen. 

We verdelen de kamers, maken bedden op en verder hebben we 

een heerlijk soepje gegeten. Tomaten-groentesoep en groentesoep 

met natuurlijk heerlijk diverse broodjes erbij. Verder doen we niet 

veel meer, moe van de reis en alle indrukken. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huis voor deze week is groot en prachtig! 

 

 

 

 

 



We zijn deze week met acht personen, namelijk 

met: 

Linda, Arthur, Henno, Jacob en Sinus. 

 

 

 

Als reisleiding gaan mee,  

Erna, Rob en Rosemarijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaterdag 10 juni 

Naar Elburg en ansichtkaarten kopen. 

 

's ochtends om 7:30 uur opgestaan, lekker douchen, aankleden en 

daarna een heerlijk ontbijt. Na het ontbijt gaan we met z’n allen 

naar Elburg voor het kopen van ansichtkaarten en andere 

souvenirs.  

 

We lopen langs het prachtige haventje, de brug over, langs de 

stadsmuur, onder de prachtige stadspoort door, zo de binnenstad 

van Elburg in. Het was er erg warm. Allereerst maar een heerlijk 

Italiaans ijsje met elkaar gegeten, dat verkoelde ons iets. 

 

Na het gezellig rond kijken in de binnenstad, meteen de 

ansichtkaarten gekocht. Daarna zijn we met zijn allen naar de Aldi 

gereden om daar boodschappen te doen voor het avondeten en 

andere lekkere dingen en benodigdheden. 

Toen weer richting het huisje voor een late lunch, broodjes met 

worstjes.  

 

Na de lunch hebben we de ansichtkaarten geschreven en het 

avondeten voorbereid (veel snijwerk) We aten die avond om half 

acht heerlijke lasagne en een Italiaanse salade. De avond hebben 

we heerlijk buiten vertoeft met thee, koffie, gezellige muziek en 

later een borrel met borrelnootjes.   



 



 



 



 

HEERLIJKE IJSJES WAREN HET! 

 

 

 

 



Zondag 11 juni  

Orchideeënhoeve  

 

Als ontbijt brood met een eitje en een croissant dat smaakte ons 

allemaal prima. Rond tien uur lekker aan de koffie of thee. 

Na de lunch vertrokken naar de Orchideeënhoeve. Bij aankomst 

moesten we bij de ingang door een draaideur. Met zijn achten erin 

dachten we, maar dat ging niet helemaal goed. Draaideur stopte en 

deed niks meer. Met de gsm naar de receptie gebeld en toen 

werden we bevrijd. Niemand vond het gelukkig eng van de groep. 

We hebben genoten bij de Orchideeënhoeve, het is daar 

schitterend. 

's Avonds zijn uit eten geweest bij de Ossenstal in Epe daar kun je 

o.a. pannenkoeken eten. Ook daar hebben genoten van ons drankje 

en heerlijke pannenkoeken en tot slot allemaal een sorbet. Jacob 

heeft in plaats van ijs Irishkoffie genomen, mmm lekker. Later 

thuis, bij ons vakantiehuisje nog een drankje en geluisterd naar 

muziek als afsluiter. We hebben een fijne dag met elkaar gehad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maandag 12 juni 

Zandsculpturen in Garderen 

 

Vanochtend rustig opgestart met een heerlijke belegde Italiaanse 

bol, de karnemelk blijkt favoriet. 

Na het ontbijt vertrekken wij met zijn allen naar de Aldi in Epe en 

shoppen nog het een en ander bij het Kruidvat. Helaas konden we 

geen lekker bakkie doen omdat het terras nog gesloten was. 

 

Eenmaal terug eten we in het vakantiehuis een lunch. 

Daarna vertrekken wij naar Garderen om naar de Zandsculpturen 

te gaan. Het thema is de vaderlandse geschiedenis. 

We zijn onder de indruk over hoe het gemaakt is. 

Omdat we vandaag weer de 30 graden aantikken, genieten wij op 

het terras van een koud drankje! 

 

Daarna thuis heerlijke nasi met saté en een huisgemaakte vlaflip. 

Vanavond gezellig muziek geluisterd en spelletjes gedaan. Het 

was een topdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tuin bij de zandsculpturen in Garderen. 

 

Ook dit was een prachtig uitje! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dinsdag 13 juni 

 

Na een goede nachtrust en een goed ontbijt, verraste Rob ons met 

heerlijk gebak uit Elburg voor bij de koffie. Van Bakkerij Schuld. 

Na een goede lunch zijn we naar Bennekom vertrokken. 

Daar hebben we het kijk- en luistermuseum bezocht. Een museum 

over mechanische muziek, kleding van vroeger en streekhistorie. 

 

Het was geweldig. Als avondeten hadden we cordon bleu, sla, 

gebakken krieltjes en tot slot onze beroemde vlaflip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 14 juni 

 

Bakkerijmuseum te Hattem 

 

Vanmorgen verse broodjes gehaald voor het ontbijt. 

Na een rustige morgen zijn we om 13:00 uur vertrokken naar het 

bakkerijmuseum waar we een puzzeltocht hebben gedaan en een 

peperpoppetje hebben gemaakt wat door de bakker werd 

afgebakken. Deze mochten we mee naar huis nemen. 

 

Nadat we weer thuis waren, zijn we uit eten geweest bij ”De 

Postkamer” te Heerde, nog geen 5 min. van het huis vandaan. 

 

Daar hebben we heerlijk gegeten met elkaar. Na het eten zijn we 

met elkaar teruggelopen naar het huis. Daar aangekomen hebben 

we onze koffers gepakt, zodat we dat niet hoefden te doen op de 

ochtend van vertrek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Donderdag 15 juni 

Terug naar ons eigen huis. 

 

Op tijd opgestaan en een ontbijtje gedaan. Daarna de koffers naar 

de bus gebracht van degene die met de bus zouden gaan. 

Dit waren Jacob, Sinus, Rob en Erna, alles stond gereed voor 

vertrek.  

 

Henno en Arthur zouden bij het huis opgehaald worden door de 

broer van Arthur en Linda werd opgehaald door haar zus. 

 

Tot slot hebben we nog eerst koffie en thee met elkaar gedronken, 

voordat we afscheid van elkaar namen. 

 

Wij kijken terug op een geweldig leuke week met fantastisch weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wat extra foto’s voegen we toe aan het verslag) 

Wij kijken terug op een geweldig leuke  

& zonnige week.  

Tot ziens en hopelijk tot volgend jaar  

bij Tendensvakanties! 
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